Wijkberchten maandag23 oktober 2023

Agenda: 28 oktober t/m 10 november 2023
Zondag 29 oktober

Kerkdienst aanvang 9.25 uur.

Voorganger: Ds. W. van Haften

Woensdag 1 november

Koffieochtend aanvang 10.00uur

Dankdienst voor gewas en arbeid 19.30 uur (Grote Kerk)
Zondag 5 november

Kerkdienst aanvang 11.00 uur. (Gedachtenisdienst)
Voorganger: Hr. Bart Starreveld

Woensdag 8 november

Koffieochtend aanvang 10.00 uur

Eredienst zondag 29 oktober

Deze zondag gaat voor Ds. W. van Haften. Inmiddels met emeritaat, maar nog steeds is hij af en toe actief
als predikant.

Van Oorsprong een Vlaardinger en heeft jaren als geestelijk verzorger in Het Westerdonk in Monster
gestaan. Hij heeft samen met zijn zoon Ruben, die radiomaker is bij NPO1 een popcast gemaakt over
gelovigen/ongelovigen.

Dankdienst voor gewas en arbeid woensdag 1 november
Aanvang 19.30 uur Voorganger Ds. H.E. Veldhuizen.

Koffieochtend: woensdag 1/8 november
Zoals u wel weet, is er elke woensdag mogelijkheid tot koffie drinken in de zaal (en bij mooi weer op het
terras) van de Rehobothkerk. U kunt dan van 10.00 -12.00 terecht voor koffie en ontmoeting.

Eredienst zondag 5 november (Gedachtenisdienst)

Deze zondag gaat voor pastor Bart Starreveld, onze kerkelijk werker. Hij werkt in onze gemeente en ook in
de Westwijk. Verder werkt hij als straatpastor in het Wijkpastoraat Rotterdam West. Eerder was hij
werkzaam in het Wijkpastoraat De Buurtbron en in de PKN gemeente in Rotterdam-Ommoord en
Zevenkamp, in Rotterdam-Lombardijen bij de Stichting Kerk- en Buurtwerk. In de gedachtenisdienst
gedenken we met elkaar de mensen die ons door de dood zijn ontvallen. We ontvangen de familieleden
van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden en we staan met hen stil bij verwerking en
herinneringen, die elke dag in onze gedachten komen. We luisteren met elkaar naar hoe het ging met Maria
Magdalena en hoe zij het verlies van Jezus verwerkte. Wat kunnen we als rouwenden leren van deze
vrouw? We nodigen u allemaal uit om deze dienst met ons mee te maken, live of via de livestream.

In Memoriam

Ans van Noord

Op 5 oktober is overleden Francina- Ans- van Noord, tante Ans voor haar betrokken nichten en neven Ze
werd geboren op 23 september 1926 en overleed 97 jaar oud, in de Tweemaster in Maassluis, waar zij de
laatste jaren van haar leven verzorgd werd. Ans van Noord, een dochter, een zus, een vriendin. Een tante
die een speciale plaats innam, sportief, bescheiden, dienstbaar, liefdevol, dankbaar, betrokken, gezellig,
hartelijk, die er gewoon helemaal bij hoorde op haar geheel eigen manier. Ik kende haar van haar vriendin
Adrie en van de seniorenvakanties waar we elkaar echt leerden kennen, ze wilde graag dat ik bij haar
uitvaart zou spreken. Het was fijn om dat te doen! Boven haar kaart, boven haar leven, bekende woorden



uit Psalm 139 ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’. Deze tekst stond centraal bij haar afscheid met kleurrijke
bloemen, mooie warme woorden en dankbaarheid voor alles wat zij in de familie-en vriendenkring heeft
betekend.Psalm 139 over kennen en gekend worden door de mensen die een leven lang of een deel van
het leven met je optrekken. Maar vooral ook kennen en gekend worden door God, die mensen vanaf het
allereerste begin roept, in liefde met hen op weg wil gaan, verder en dieper kijkt dan mensen kunnen
bevatten. De Psalm van de diepe verbondenheid tussen God en mensen. Allen die haar zullen missen
wensen we de troostvolle aanwezigheid toe van God en de mensen om hen heen!

Jacolien Immerzeel

Zwerven door de Westwijk
Avonturen van een pastor

Luisteren

Onlangs kreeg ik een tijdschrift in handen dat eigenlijk bestemd is voor dokters. |k las daarin een uitspraak
over het vak van de dokter. Een middeleeuwse dokter heeft de uitspraak gedaan: “Een dokter kan soms
genezen, vaak verlichten, altijd troosten”. De middeleeuwse dokter vond “troosten”dus het
belangrijkste.Toen ik dat las moest ik meteen denken aan het werk van de pastor. Je kunt als pastor een
situatie meestal niet veranderen, de dingen zijn zoals ze soms zijn. Een pastor kan wél vaak iemand helpen
om de dingen op een rijtje te zetten. Maar als pastor kun je altijd wel troosten, je kunt het tenminste
proberen. Heet de heilige Geest trouwens niet “de Trooster”? Laatst sprak ik in de Westwijk een
Marokkaanse moeder van een gezin. De vrouw had vaak ruzie met haar man. De ruzie draaide rond een
zoon van het echtpaar: de vader wilde dat een zoon buitenshuis op zichzelf ging wonen. Samen hadden ze
vier kinderen, de twee oudsten waren ouder dan 20 jaar. Ze hadden nog één zoon en één dochter thuis
wonen. De mevrouw vroeg of ik haar kon helpen. De zoon moest een postadres buitenshuis hebben. Dat
was de informatie die ze mij gaf. Eerst ben ik maar begonnen met vragen stellen, want ik begreep het
probleem niet. Je kunt als inwonende zoon geen postadres buitenshuis krijgen. Aan die vraag zat een
luchtje. Het gezin moest rondkomen van een uitkering van € 1400, de huur alleen al was € 700 en de
verzekeringen waren ook niet mals. Voor het huishouden bleef dus weinig over. Bijna terloops vertelde de
vrouw dat de zoon af en toe geld verdiende, maar dat hij nooit lang een baan had. Op zijn loonstrookje
stond het adres waar hij woonde: het adres van zijn ouders. Daardoor kwam zijn loon in mindering op de
uitkering van zijn ouders. Dat vertelde de moeder niet, maar dat kreeg ik in de gaten. |k bleef alsmaar
vragen en luisteren. Ik kon de vrouw niet troosten. Maar ik kon wel blijven luisteren, horen wat het echte
probleem was en waar de echte pijn zat. Achter de vraag van de moeder naar een postadres voor de zoon
zat haar angst dat hij buitenshuis in verkeerd gezelschap zou komen. Dan zou hij letterlijk ver van huis
raken. Maar ze had ook te doen met haar man, die niet wilde dat het weinige geld voor het gezin nég
minder werd door de baantjes van de zoon. Zonder dat ze het door had bemiddelde ze dus tussen beiden.
Uiteindelijk hoorde ik dus, dat de moeder zowel de vader als de zoon in huis wilde houden. Met haar
moederlijke kennis had ze gepuzzeld en de oplossing gevonden van het postadres. Wat geen oplossing was.



De pastor kan de situatie niet veranderen, wel verlichten door de moeder uit te leggen welke positie zij in
haar gezin innam. Maar belangrijker nog dan troosten lijkt mij “luisteren”. Na het gesprek voelde de
moeder zich opgelucht, omdat haar wérkelijke zorg gezien en erkend werd. Als je bidt, luistert God.

Bart Starreveld

Een groet,
Lieve mensen van onze wijkgemeente Centrum West.

Nu ik niet meer in staat ben in de kerkdiensten aanwezig te zijn, wil ik jullie allemaal nog 1 keer, persoonlijk,
groeten. Maar vooral ook danken voor al het meeleven van de afgelopen tijd, zelfs jaren. Telkens weer die
blijken van meeleven door middel van vragen, telefoontjes, kaartjes. Jullie weten zelf wel op welke manier.
Zo ongelooflijk trouw daarin. Lenie en ik hebben deze steun zo sterk gevoeld en zijn jullie daar zo dankbaar
voor. Wat een warme gemeente!!! [k weet niet wanneer de Heer mij tot zich roept maar ik wens jullie Gods
nabijheid toe en alle goeds voor jullie persoonlijk. Een hele lieve groet,

Jan de Boer

Van de diaconie

De zomer is voorbij en op de wekelijkse koffie-ochtenden hebben wij weer vaak buiten kunnen zitten. De
lunches waren ook een succes. We hebben er nog één tegoed, te weten: 29 november en volgend jaar gaan
we er enthousiast mee door. De inzamelingsacties voor de Voedselbank lopen naar wens. Op de derde
zaterdag van de maand kunt u tussen 9 en 12 en op zondag voor de dienst producten inleveren. In het
weekend van 18 en 19 november toiletpapier en op 16 en 17 december doucheschuim. De producten
worden dan verzameld en na het weekend bij de Voedselbank, locatie Van Baerlestraat gebracht. Voor
vragen hierover kunt u altijd terecht bij één van de diakenen.

Dit jaar organiseren wij een adventsviering, te weten op vrijdag 15 december van 11.00 tot 15.00 uur,
waarvoor eind november een uitnodiging bij u in de brievenbus zal vallen. We hebben een mooi
programma voor u in gedachten en hopen op veel gasten. Verder gaan we een missionaire bloemenpot in
het leven roepen. Dit betekent dat wij ook een bloemen-attentie willen geven aan mensen die niet of
nauwelijks betrokken zijn bij onze kerk maar toch een steuntje in de rug nodig hebben. Een beetje aandacht
in moeilijke situaties, een beetje meer kerk in de wijk of daarbuiten. ledereen kan hiervoor namen
aandragen. Met ingang van het nieuwe jaar gaan wij bijeenkomsten organiseren voor 80-plussers, dat wil
zeggen dat iedere jarige vanaf 80 rond de verjaardag een felicitatiekaart met uitnodiging krijgt voor een
gezellige middag met koffie/thee, een hapje en een drankje. We starten op vrijdag 5 april, dat betekent dat
iedereen die in het eerste kwartaal 80 jaar of ouder is geworden, hiervoor zal worden uitgenodigd.

Namens de wijkdiakenen wens ik u goede en gezegende wintermaanden.

De heer is mijn Herder
Hij weet

Hij ziet

Hij hoort

Hij zorgt

Hij troost

Hij leidt

Hij is mijn Herder

(uit het blad Zonnewende)
Hartelijke groet van Joke de Zwart

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit
telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan
gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om



een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van
Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon
nummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen
telefonische hulpdienst.
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